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Dankbaar gedenken wij

Wiske Gebruers

Echtgenote van Karel Florus

Zij werd geboren te Borgerhout op
5 juni 1925 en is na een kortstondige ziekte
overleden in het R.V.T. Sint-Mathildis
te Boechout op 24 maart 2007,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u
voor uw blijken van medeleven.

Mensen gaan dood

Het hoort bij het leven

Dat weet klein en groot

Het gebeurt zo maar even

Een grote leegte, diep van binnen

Wat moeten we zonder jou beginnen
Woorden schieten nu te kort

Wetend dat het nooit meer hetzelfde wordt
Tijd voor afscheid en voor verdriet

Maar vergeet vooral de mooie dagen niet
Fijne herinneringen verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart.



