
«Ik ben het eeuwig leven». 

a 

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN 

MEJUFFROUW 

Anna Amelia GEENS 
lid van de Bond der gepensioneerden, 

van de K.A.V. 

en van verschillende broederschappen 

geboren te Boechout op 15 september 1888 en 

godvruchtig in de Heer ontsiapen in de Sint- 

Jozefskliniek te Mortsel op 26 februari 1973, 

gesterkt door het sakrament der zieken. 

Wij geven thans aan God terug wat Hij ons 

in zijn liefde schonk : een christelijke, deugd- 

zame tante. Talrijke tantes hebben we gekend, 

maar we hadden maar één Tante Anna. Haar 

naam was, synoniem van eenvoud, soberheid 

plichtsbesef, en vooral van ongeëvenaarde naas- 

tenliefde, die zich uitte in hartelijkheid, gast- 

vrijheid en dienstbetoon. 

Beste Tante, goed zijn en goed doen was 

uw leuze. Bij u voelden wij ons altijd thuis. 
Steeds waart gij met iedereen ingenomen, zowel 

In blije als in droeve omstandigheden en dit 

niet alleen in uw familie, maar ook bij heel 

wat Boechoutenaren. Vooral bij de bejaarden, 
mensen van uw generatie, waart gij een beken- 

de en beminde figuur. Door uw dagelijks con- 

tact met de Heer in de eucharistieviering wist 

gij sereen en optimistisch te leven, totaal ver- 

trouwend op Gods vaderlijke voorzienigheid. 

De godsvrucht tot onze goede Moeder Maria 

speelde een uitzonderlijke rol in uw leven. Het 

dagelijks bidden van de rozenkrans sterkte u 

in de beproeving. Tot in de bange uren van 

uw laatste levensdagen was de paternoster uw 

grote troost. 

Lieve Tante, de dood heeft een tijdelijke 

overwinning behaald. Gij hebt ertegen gevoch 

ten, zeker niet uit opstandigheid — gij waart 

het zo volledig eens met Gods heilige wil — 

maar omdat gij het zo pijnlijk vondt ons te 

moeten verlaten. Uw genegenheid was zo diep, 

zo echt, dat de banden niet wilden breken. 

Wij danken de Heer voor dit leng en voorbeel- 

dig leven en zeggen u: tot weerziens, Tante 

Anna. Bid voor ons vanuit de hemel, zoals gij 

het zo menigmaal gedaan hebt hier op aarde. 

Mijn beste broer Karel, dierbare familieleden, 

heb dank voor de talrijke, opbeurende bezoe- 

ken in de kliniek en voor uw goede zorgen. 

Blijf verenigd in de liefde, zo zien we elkaar 

weer in Gods koninkrijk. 

O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor ons. 

De familie dankt u voor uw 

blijken van deelneming. 
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