
  

Dit weze een vroom aandenken aan 

MIJNHEER 

Henri Frans Goossens 
echtgenoot van 

Maria Stefania VAN DYCK 

geboren te Boechout, 15 juli 1876 en 
godvruchtig in de Heer ontslapen te 
Boechout, 22 januari 1963. Voorzien 
van de laatste H.H. Sacramenten en van 
de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis». 

Na een lang, arbeidzaam en kristelijk leven 

keert Frans weer naar zijn Schepper : de 

Koning voor wie alles leeft. Bij ieder overlij- 

den is er reden om te treuren, maar hier 

kunnen echtgenote en kinderen berusten in 

de zekerheid dat vader nu naar een beter 

en eeuwig leven overging. 

Hij leefde kristelijk, deed zijn plichten te- 

genover God, familie en evennaaste, stierf 

vroom, gesterkt door de sacramenten. Waar- 

om dan vrezen voor het oordeel. God is 

barmhartig en beloont iedere goede en ge- 

trouwe dienstknecht. 

Dierbare echtgenote en kinderen, aanvaardt 

het offer dat de Heer van U vraagt. Bidt 

voor mij, eens ontmoeten we elkaar weer in 

de vreugde van de Heer. 

  

Mevr. Henricus Frans Goossens, geboren 
Maria Stefania Van Dyck, 

Mejuffers Rosalia en Maria Goossens, 

De families Goossens en Van Dyck, 

De neven en nichten, 

danken U voor de blijken van deelneming. 

  

_F. Celis, begraf. Drukk. De Molen


