
Ë 
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL 

VAN ZALIGER 

MEVROUW 

Ludovicia Maria GORREMANS 

weduwe van de Heer 

Julius Constantinus MICHIELS 

Lid van de Bond van het H, Hart en van 
verschillende Broederschappen 

geboren te Boechout op 11 september 1880, 
en godvruchtig overleden te Lier op 8 juli 
1963, voorzien van de HH. Sacramenten 
en de Pauselijke Zegen. 

Wij danken God dat Hij ons zulk een moe- 
der gaf. Wij danken Hem dat Hij ons zo 
lang onze moeder liet behouden. 

Zij was een moeder, in de dagen van onze 
hulpbehoevende jeugd. in tijden van voor- 
spoed en zorgen. in de gelukkige jaren van 
haar ouderdom. zij was en bleef onze moe- 

der, door haar geloof en gebed, door haar 

zorgzame bedrijvigheid, door haar zachte 
opgewektheid, door oprechte eenvoud en 
blijde ernst. Een moeder die we nog o 
kunnen missen. se 

Laat ons bidden : 

Ontbind, zo smeken wij, O Heer, de ziel 
van Uw dienares van alle zondebanden. 
opdat zij bij de heerlijkheid van de Verrij- 
zenis, Opgewekt, onder Uw uitverkorenen 
en heiligen moge herleven, 

God. die ons geboden hebt. vader en moe- 
der te eren, ontferm U genadig over de ziel 
van onze moeder, en vergeef haar zonden. 
Laat ons haar eenmaal aanschouwen in de 
vreugde van het eeuwig Licht. Wil zo, 
smeken wij U, aan de ziel van Uw diena- 
res eeuwige barmhartigheid bewijzen opdat 
altijd ten goede strekke dat zij op U ge- 
hoopt en in U geloofd heeft. Heer. geef 
haar de eeuwige rust en het eeuwig Licht 
verlichte haar. Dat zij ruste in vrede. 

De familiën GORREMANS, COOLS, 

MICHIELS en VAN DE VELDE. 

danken U voor gebed en deelneming 

  
Drukw. en Begrai. Fr. Janssens - Vremde


