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Dankbare herinnering aan het leven 

in ons midden van 

de Heer 

Stan GOVAERTS 

Postbediende 
Lid van Viersel Waterskiclub 

Hij werd geboren te Boechout op 
14 mei 1951 en overleed thuis op 

24 december 1988, begeleid door 
de gebeden van de H. Kerk. 

Zijn ouders, 
en familie 
danken U 

voor uw troostende blijken 

van deelneming. 

Het zou vlug Kerstmis zijn. 
Feest van nieuw leven, licht, vreugde. 

Juist nu komt dit plotse afscheid ! 
We begrijpen het niet, het doet zo'n pijn. 
Ook voor Stan zou het een feest van 
warmte zijn in Z'n goede thuis, of uren 
vol gezelligheid met zijn vrienden. 
Want ja, hij was een goede vriend. Je 
kon op hem rekenen. Een woord was 
een woord ! Stipt, maar ook helpen waar 

het kon. 
Niettegenstaande vele moeilijkheden 
had hij zich ook op Z'n werk volledig 
ingewerkt. Hij deed het graag. Hij deed 
het nauwgezet. 
Maar er was ook tijd voor ontspanning. 
Vele uurtjes zomaar gezellig praten. En 
natuurlijk … z'n waterski. 
Hij was een hevige supporter. 
Voor Stan is het volop Kerstmis. ge- 
worden ; geboren worden in de volle 
vreugde van de Heer. 
Wij mogen hem diep in ons hart be- 
waren. 
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