
  

Dankbaar gedenken wij 

  

DE HEER 

PHILIPPUS JOSEPHUS GOYVAERTS 

Lid van den duivenbond Koningshooikt en 

Ziekenzorg 

echtgenoot van mevrouw 

Melania Jozefa GULDENTOPS 

geboren te Boechout op 27 maart 1912 en 

overleden te Lier op 1 juli 1986 in 

het St-Elisabethziekenhuis 

gesterkt door de H. Sakramenten 

Als een innig goede echtgenoot en vader is 

hij ons steeds voorgegaan. 

Wij danken U Heer, voor dit eenvoudige leven 

en vóor alle goedheid die van hem is uitge- 

gaan. Zijn stille toewijding en liefdevolle be- 

kommernis zullen wij zo missen. Het leven is 

een pelgrimstocht. De laatste jaren ging 

vaders levenstocht moeizaam verder over har- 

de wegen. 

Hij was een tevreden mens die op een een- 

voudige manier wist te genieten van het leven 

in ons midden. Met hart en ziel was hij ver- 

knocht aan zijn vrouw, kinderen en klein- 

kinderen. 

Mijn beste vrouw, we waren gelukkig in ons 

stil huiselijk leven. Dank voor de gelukkige 

jaren die we samen mochten beleven. Mogen 

de goede herinneringen hieraan de pijn van 

het afscheid een beetje zalven. 

Mijn goede kinderen, kleinkinderen en familie, 

God heeft mij geroepen want mijn taak was 

volbracht. Ik heb getracht te zijn wat ik wilde 

zijn, wees daarom ook gij nu bijzonder goed 

voor elkaar en voor moeder, die ik nu aan uw 

zorgen overlaat. Ik wens dat uw welwillend- 

heid onder elkaar mijn afwezigzijn verzachte. 

Uw deelneming in de rouw was voor ons een 

grote troost en uw gebed een kostbare hulp 

voor onze duurbare overledene. 

Onze oprechte dank. 
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