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Liefdevol aandenken aan 

Martha Gryp 

Weduwe van Frans Janssens 

Zij werd geboren te Lier 

op 17 februari 1913 en is rustig van 

ons heengegaan te Boechout in het 

R.V.T. Avondvrede op 9 juli 2007, 

gesterkt door de ziekenzalving. 

De familie dankt u voor uw gebed 

en troostende blijken van medeleven. 

Je hebt een lang leven gehad, niet altijd een 

gemakkelijk leven. Maar dikwijls een leven 
in dienst van anderen. Jij alleen weet hoe- 

veel mensen je hebt geholpen, in stilte, 

zonder veel woorden maar met daden. 

Je was ons moeke, we konden altijd bij jou 

terecht. Je stond steeds klaar voor ons. Een 

helpende hand, een troostend woord, een 

goede raad. 

Je was onze moemoe, altijd had je tijd voor 
ons, voor een spelletje kaart, een wandeling 

of zo. En je maakte voor ons van die lekkere 
soep met balletjes. 

Je was de vrouw van Franske. Nu ben je 

terug samen met de man met wie je een 

goed leven had, en nu voor altijd gelukkig. 

Martha, moeke, moemoe dank je wel voor 

wat je voor ons betekende.


