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Dankbaar aandenken aan
de heer Je nam de laatste trein vader
Jozef HEYLEN en de reis duurde lang.

Zo ging je van ons heen, vader,
de dood maakt ons allen bang.

weduwnaar van mevrouw :
Je was een goed mens, vader,

Christine VAN HOREN Kok afichold dodh b soet

Maar de reis is ten einde, vader,

rust in vrede bij de Heer.
Geboren te Vremde op 30 juli 1920 en

zachtjes van ons heengegaan in het
H.Hartziekenhuis te Lier op 29 april 2006,
voorzien van de H.-Sacramenten
der Zicken.

De familie dankt U voor uw blijken
van deelneming en gebed.



