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Mijn lieve Eddy, 
Hoe vlug kan alles veranderen: Slaap wel, tot morgen! 
En dan … niets meer! “t Dringt nog steeds niet tot mij 

door dat die morgen er gans anders zou uitzien. Zoveel 
heb je gegeven … ‘muziek’ dat was je leven! Maar toch 
had ik een plaats vooraan. Je liet me steeds mijn eigen 

‘tempo’ gaan. Mijn vreugde en blijdschap, mijn 

droefheid en zorgen kon ik met je delen. Je muziek vol 

passie en gedrevenheid was steeds voor mij een 

heerlijke ontlading. Jouw prachtige sax zal steeds mijn 
hart beroeren, vol hartverwarmende vreugde. Jij was 

mijn soulmate ook in moeilijke dagen en je medeleven, 

dat innig gevoel zal ik als een kostbare schat blijven 

bewaren! ‘Positief denken ‘was onze leuze! Dat idee zal 

ik elke dag opnieuw “trachten” vast te houden! Bedankt 
Eddy, voor alles! Die geborgenheid, die heerlijke 

muzikale momenten, die lach én traan, dat prachtig 

samenhoren. Wij waren een “team” dat zullen wij steeds 

blijven! Deze gedachte zal mij sterken als het weer eens 

moeilijk gaat. Blijf steeds bij mij ook als het donker wordt 

en ‘k jou zó nodig hebben zal! Voor altijd, liefdevol, 

in mijn hart! Lucy (je Bolleke)


