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Liefste Bompa,

Weet je nog toen we klein waren en vochien
om op je knie te mogen zitten, lerwijl je samen
met ons snocpjes deelde. Maar dat is niet alles
wal je voor ons deed. Je nam ons mee op vakantie
naar "t Zilvermeer, waar we ieder jaar opnicuw
je verjaardag vierden en moederkesdag. En die
familiefeestjes met veel te veel elen, maar steeds
zei je : “Mocke, ons mannekes gaan nict genoeg
gegeten hebben”. Er zijn nog duizend dingen
die we kunnen vertellen. Het zijn allemaal dingen
die we nooil zullen vergeten en waar we steeds
zullen aan blijven denken.

Vake,

we konden met alles, wat er ook gebeurde, watl
er ook was, op ieder mement, steeds "thuis”
terecht. Er was altijd een luisterend oor, een
begrijpend hart en samen werd er een oplossing
gezocht. Wij hopen dat, wal we van jouw en
ons moeke geleerd en meegekregen hebben, ook
even goed, maar op onze eigen manier aan onze
kinderen kunnen doorgeven.

Vaderke,

je was goed voor iedereen. Soms vond ik dat
j¢ een beetje meer thuis moest zijn, maar diep
in mijn hart wist ik dan tetkens weer, dat alles
wat je deed was voor thuis, voor mij je vrouw,
voor onze kinderen en voor je kleinkinderen.

Fons,

we konden steeds beroep op je doen. We wislen
dat. als we je hulp inriepen. het belangeloos
was maar belangrijker nog. je liel niemand in
de steek, Ables verliep zeer menselijk en correct
tot in de puntjes en je ging door to1 het einde.
ledereen kon voor meer dan 100% op je rekenen,

Zelfs de laalsie dagen. de laatste uren. Je hebi
gevochten, je zou zo lang mogelijk bij "ons”
blijven... je hebt afscheid genomen, zeer be-
wust, van iedereen. .. je hebt aanvaard wat er ging
gebeuren, Bedankt bompa, bedankt vake. be-
dank1 vaderke, bedankt Fons, omdal je steeds
voor ons klaar én open stond, voor wat je ans
hebt mecgegeven. voor wic je was en wat je
altijd voor ons zal blijven.

We houden van je.
Juliette, Lue, Marie-Louise, Marleen. Staf, Mare,
Jje kleinkinderen, je vrienden.

Zijn echtgenote,

zijn kinderen en kieinkinderen.

danken U oprecht voor uw gebed en uw
medeleven.



