
Dankbare herinnering aant 

Arna JENNES 

Weduwe van 

Jozef VAN EESTER 

Zij werd geboren te Deurne op 

25 maart 1914 ent overleed aldaar in het 

OL. Vrouw: Middelaresziekenhuis op 29 juli 1990, 

begeleid door de gebeden van de H. Kerk. 

  

Beugr. (roscns A Celis or. eds OEE OE OL, 
Mortsel - Boechout - Hove - Wommelgem, 

Dag lieve Moeder en Moemoe, 

nu ben je toch nog sneller weg dan we verwacht hadden. 
Wat was je toch altijd vol vreugde als je uw Kleinzoon Ronny 
zag. 
Eenvoudig en stil heb je altijd geleefd, ziekte en tegenspoed 
heb je ook gekend. maar nu heb je de rust gevonden, samen 
met vader die ge toch zo gemist hebt. 
Samen met de fanulie en je vele vrienden nemen 
we nu afscheid.… 

Wij danken U voor alles wat je ons meegaf. 
Moeder, Moemoe het ga je goed! 

  

Haar kinderen en kleinzoon, 
danken u oprecht voor utt 
gebed en wie medeleven.   
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