Niet een blad maar een boom is gevallen.
Geveld door een felle storm.

Nu door Liefde en wind gedragen

is zij op weg gegaan.

.|.

Door mooie herinneringen gesterkt nemen we afscheid van

MEVROUW

Martha Kevelaers

WEDUWE VAN DE HEER
Jozef Van Baelen

zij werd geboren te Boechout op 31 maart 1922
en is zachtjes ingeslapen te Lier op 16 maart 2010

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen tijdens de
uitvaartliturgie op ZATERDAG 20 MAART 2010 om 11.30 uur
in de parochiekerk van Sint-Bavo te Boechout.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in voornoemde kerk vanaf 11.15 uur,

Aansluitend geschiedt de bijzetting van de asurne
in het columbarium op de begraafplaats te Boechout.

moeder van

Paul en Magda Van Baelen - Lambrechts

grootmoeder van

Peter en Ria Van Baelen - Minne

schoonzuster van

Charles (1) en Leonie Kevelaers - Janssens

de families Kevelaers, Van Baelen, Van Dessel, Pen

haar neven en nichten

Met dank aan haar huisarts dr. Van de Walle.

rouwadres :
Hellestraat 11, 2530 Boechout
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