
Langzaam ben je van ons weggegleden, 
elke dag een beetje meer.
Telkens werd jou iets ontnomen
en dat deed jou en ons zo zeer.

Niet geheel onverwacht,
 maar zeer bedroefd nemen wij afscheid van 

Stan Laenen
echtgenoot van Godelieve Luyten 

geboren te Boechout op 4 maart 1941 en is 
zacht ingeslapen te Boechout in het WZC St.-Mathildis

op 14 september 2023.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne 
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op

donderdag 21 september 2023 om 11.00 uur,
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout, St.-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten 
vanaf 10.40 uur in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld 
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

 

Rouwadres:
Familie Laenen - Luyten, 
p/a Begr. Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u:

Godelieve Luyten, 			  zijn echtgenote,

Edith Laenen, 
Paul en Danny Laenen - Lauwers,
Liliane (†) Leemans, 		  zijn kinderen,

Jos (†) en Celine (†) Goyvaerts - Laenen, 
	 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
Julien (†) en Simonne (†) Van Orshagen - Laenen, 
	 kinderen en kleinkinderen, 
Karel (†) en Francine (†) Daems - Laenen
	 en kinderen, 
Ludo en Jacqueline De Ridder - Luyten, 
	 kinderen en kleinkinderen, 
Florent en Linda Luyten - Ooms, 
	 kinderen en kleinkinderen, 
Patrick en Rita Luyten - Van Oosterwijck, 
	 kinderen en kleinkinderen, 

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
zijn neven en nichten.

Met dank aan de huisarts en al het personeel van 
WZC St.-Mathildis, in het bijzonder aan het 

“Team Kastanjehof” voor de goede en toegewijde zorgen.


