Bewaar in uw hart het beeld
en de vriendschap van

Stephane ILLE CILLEF

Leerling aan het
O.L.Vrouw van Lourdescollege te Edegem

Hij werd geboren te Wilrijk op 25 april 1979 en overleed
onverwachts thuis te Boechout op 12 mei 1996.

Je lieve ogen zijn er niet meer

je warme stem is verzonken in een eindeloze
ondraaglijke stilte

Je mooie aangezicht verdwijnt in de mist

Een open vraag naar jou ...

De eenzaamheid bedreigt ons

We kunnen jou niet vinden in een sterreloze ruimte
Maar eens zal die leegte verdwijnen

Eens komt de zon weer op

en je zal naast ons ontwaken.
(Marie-Anne)

En als ik doodga

huil maar niet

ik ben niet echt dood
moet je weten

het is de heimwee

die ik achter liet

dood ben ik pas

als jij die bent vergeten

En als ik doodga

treur maar niet

ik ben niet echt weg
moet je weten

het is het verlangen

dat ik achter liet

dood ben ik pas

als jij dat bent vergeten

En als ik doodga

huil maar niet

ik ben niet echt dood
moet je weten

het is maar een lichaam
dat ik achter liet

dood ben ik pas

als jij me bent vergeten.

De familie dankt U voor uw troostende

blijken van medevoelen.



