Als dankbare herinnering aan

Gerard LENDERS
Lid van de Landelijke Gilde

echtgenoot van

Maria Vercammen
geboren te Vremde op 2 juli 1925 en
godvruchtig overleden te Leuven in het
Ac. Z. Sint-Pieters op 4 september 1983,
gesterkt door het H.Sakrament van de zieken

Ik misse u waar ik henenvaar,
of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer!
Wanneer alleen ik tranen ween.
't zij droevig, het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zo,
ik misse u neffens mij!
Guido Gezelle

Begr. H. Van den Bogaert - Ranst - 48555 R0

Hoe verrassend komt het moment waarop de
stervende mens het aardse leven, met al wat
hem daaraan bindt, loslaat en vertrouwvol in
Gods handen neerlegt. Zo was het ook met
vader, Een mens die volledig opgegroeid was
in het leven van de natuur: zaaien, kiemen,
groeien en tot volle rijpheid komen. Hoe dik-
wijls heeft hij dat ritme uit de natuur niet
zelf mee verwezenlijkt tot zijn ware voldoe-
ning en met de glimlach van geluk op zijn
wezen, Hoe was hij niet die stille werker,
die vond dat het gewoon zijn plicht was, zijn
gezin te helpen en die zijn werk plichtsge-
trouw en toegewijd volbracht.

Vandaag voelen wij de pijn om het heengaan
van vader, maar morgen bezinnen we ons in
het licht van zijn leven. Wij danken hem om
wat hij ons gaf en bovenal om wie hij voor
ons was.

De familie dankt u van harte voor uw blijken
van deelneming.



