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Om uw gebed,
om uw attentie voor hem,
om uw medeleven met ons,
danken U oprecht,
zijn echtgenote, kinderen
en kleinkinderen,

Papa,

Alles was klaar, 't zou heel gezellig worden op
Kerstdag en ook op Nieuwjaar.
Als er niet was geweest, die vrijdagavond,...
't Is een hele aanpassing geworden, die eerste
Kerstmis zonder U. Geboorte en dood, zo dicht
bij elkaar.
Jij die zo intens en bewust kon genieten van
de hoogdagen in familieverband.
Met iedereen rond U waar je zoveel van hield.
en waarvoor jij je zo hebt ingezet.
Voor deze inzet, plichisgetrouwheid, vele
interesses en diep gelool hebben we je altijd
bewonderd en gerespecteerd.
"Geloof is een houding”, heb je ons altijd gezegd.
We zullen ze ons steeds tot voorbeeld houden,
nu je er niet meer bent. Heengegaan toen je ging
kaarten. Men zag het aan U : het leven was de
moeite waard. 't Was alleen te kort. Zelfs als
je gezondheid achteruitging, bleef je optimist,
Je had nog zoveel te doen, samen met ons Moeke,
met ons en met de kleinkinderen.
We zijn je dankbaar voor alles, je gaf ons
vitaminen voor het leven.

Je kinderen.

Dank U Paul voor uw diepe genegenheid en warme
geborgenheid die ik bij u steeds gekregen heb.
Dank U dat ik uw vrouw mocht zijn!



