
Dankbaar aandenken aan 

Mevrouw 

Mit MARIEN 

weduwe van de Heer 

Jos VERMEYLEN 

Lid van KAV Lisp 

geboren te Boechout op 18 februari 1907 
en rustig ingeslapen te Lier in het 

St. Elisabethziekenhuis op 5 april 1997, 
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken. 

De familie dankt U voor uw gebed en 
uw blijken van medeleven. 

En als ik dood ga, huil maar niet 

ik ben niet echt dood, moet je weten 

het is de heimwee die ik achterliet 

dood ben ik pas als jij die bent vergeten. 

Als ik dood ga, treur maar niet 

ik ben niet echt weg, moet je weten 

‘tis het verlangen dat ik achterliet 

dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. 

En als ik dood ga, huil maar niet 

ikben niet echt dood, moet je weten 

‘tis maar een lichaam dat ik achterliet 

dood ben ik pas als jij me bent vergeten… 

(Bram Vermeulen, Vriend en Vijand) 
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