
  

  

Dat nu die lieve handen rusten, 

ze hebben toch zoveel gedaan. 

Ze droegen ‘s levens last en lusten 

maar brachten altijd liefde aan. 

Omgeven door de liefde van ons allen 

is van ons heengegaan 

Maria MERTENS 
echtgenote van 

Emiel VAN DE WEERD 

Geboren te Boechout op 24 februari 1930 en 

rustig ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 18 april 2010, 

gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken. 

De crematie heeft in alle intimiteit plaats. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van ons moeder 

tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk van St.-Jozef en Bernardus, 

Lispersteenweg te Lier op VRIJDAG 23 APRIL 2010 om 10 uur. 

Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur. 

Aansluitend na de plechtigheid zal de asurne bijgezet worden in het urneveld op de begraafplaats 

te Emblem. 

De gebedswake heeft plaats in voornoemde kerk op donderdag 22 april om 19 uur. 

U kan de overledene een laatste groet brengen in het mortuarium van het H.-Hartziekenhuis, 

Mechelsesteenweg 24 te Lier, tot en met woensdag, alle dagen van 18 tot 20 uur. 

Rouwadres: 

Hondsstraat 1, 2500 Lier    


