
  

Dankbaar aandenken aan 

mevrouw 

Maria Mertens 

echtgenote van de heer 

Luc Leemans 

Geboren te Mortsel op 1 maart 1961 

en thuis te Ranst zachtjes van ons 

heengegaan op 6 januari 2006. 

En als ik dood ben, huil maar niet. 

Ik ben niet echt dood, moet je weten. 

Het is maar een lichaam dat ik achterliet. 

Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten. 

uit “Het Testament” Bram Vermeulen. 

De familie dankt U voor uw 

blijken van sympathie.


