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Liefdevol aandenken aan

Emma Minne

Echtgenote van Henri (Rik) Mast

Zij werd geboren te Boechout
op 20 november 1920 en overleed
te Lier in het H. Hartziekenhuis
op 30 juli 2007,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blijken van medeleven.

Moeke,

het is allemaal zo vlug gegaan.

We kunnen het bijna niet geloven,

op zo'n korte tijd te moeten vertrekken.
Wij kunnen het zo moeilijk aannemen.
Het doet zo'n pijn.

Je hield van je kinderen en kleinkinderen,
ze voelden zich bij u thuis,

ze liepen zo graag bij u binnen.

Je hield van hen met je warm hart,

je was moeder en "moeke”,

je hield van het leven en vermoedde niet
dat de dood zo dicht bij was.

Je laatste glimlach was voor ons,

daarna ben je stilletjes heengegaan.

We zullen je heel erg missen.

Toch willen we samen

heel moedig verder leven

met de schoonste herinneringen aan jou
onuitwisbaar in ons hart gegrift.

Met de zekerheid dat je van bij de Vader
verder zult blijven waken over ons.

Moeke, dank je wel voor alles.




