
  

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van Zijn getrouwe 

dienaar, onze teergeliefde broeder en schoonbroeder 

De Heer Emielius Ludovicus OLIVIERS 
Lid van de Bond van het H. Hart en van verschillende Broederschappen 

geboren te Ranst op 22 januari 1903, en godvruchtig overleden te Lier (Ste-Elisabeth Gasthuis) op 

25 mei 1960, 

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen 

“In Articulo Mortis,, 

Dit melden Ued. met innige droefheid, doch met kristelijke onderwerping . 

De Heer en Mevrouw Joseph VAN MENXEL-OLIVIERS, bns /cter én A1 Ein Kl 

De Heer Alfons OLIVIERS, n 

De Heer en Mevrouw Petrus JANSSENS-OLIVIERS, Lterer 

De Famieliën OLIVIERS en VERBERT, 

De plechtige lijkdienst, met communiegelegenheid, heeft plaats in de parchie- 

kerk van de H. Joannes te Vremde op ZATERDAG 28 mei 1960, te 10 uur 

Vereniging in de kerk. 

Barmhartige Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust. 

VREMDE, 26 mei 1960. 

Tuffelhoek, 3 

Druk. en begrafenis Fr. Janssens, Vremde  


