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Dankbaar gedenken wij 

SZ LEZE S en het leven vliedt eruit 

en men vraagt 

Weduwnaar van Mevrouw 

Alice CEULEMANS 

Levensgezel van 

Josephine VAN ORSHAEGEN 

Wat heb je met dit leven gedaan? 

Was het goed? Of was het matig? 

Was het te vlot of was het te statig? 

Oeh vergeef het mij dan maar, 

want ik heb mijn best gedaan. 
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Wommelgem 22 december 1912 
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De familie dankt U voor   

uw medeleven, uw aanwezigheid, uw gebed. 

  

Begr. Goo Tel. U3-4409.68.61. 
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