
Men zegt van liefde dat ze zacht Ís. 
als een llef en teder woord. 

Men zegt van liefde dat ze hard is 
en zo vaak het geluk vermoordt 

Men noemt haar hunker en verlangen, 
men noemt haar redder In nood. 

Ik zeg dat liefde als een bioem is 
waarop de zon haar stralen stroolt 

Ie I het hart, zo bang en breekbaar, 
7o wankel en zo broos. 

Ze is de droom, bang voor ‘t ontwaken, 
omdat ze dan de waarheid hoort 

Zo bang om vroeg te sterven 
voor ze werkelijk heeft geleefd. 

En Is de nacht zo koud en eenzaam, 
duurt het wachten veel te lang.… 

uit “De Roos" van Ann Christy 

in naam van mama, bomma, een oprechte dank 
voor uw medeleven, Uw zanwezigheid en uw gebed. 
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