
Sterven doe je niet ineens, 

Dierbaar aandenken aan | maar af en toe 'n beetje. 

En dlle beetjes die je stierf, 

Yvonne ‘moeke' Peelters | 't is vreemd, maar die vergeet je. 

weduwe van Willy De Pooter Het is je dikwijls zelf ontgaan, 

je zegt ik ben wat moe. 

° Boechout 8 oktober 1928 
Maar op 'n keer dan ben je aan 

t Hove 8 juni 2023 | 
je laatste beetje toe. 

Toon Hermans


