
  

  

Ons toekome Uw rijk. 

+ GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN ZALIGER 

Mevrouw ANNA-MARIA PLASMANS 
Lid van de Bond van het H. Hart en van 

verschillende broederschappen 

weduwe van 

MIJNHEER KAREL VAN DEN DUNGEN 

geboren te Boechout, de 24 Mei 1884, en aldaar 
godvruchtig overleden, de 17 November 1952, 
voorzien van de laatste HH. Sacramenten en van 

de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis», 

  

Zij was een christelijke echtgenote en moeder die 

haar roeping had begrepen en er geheel haar leven 

en elken ademtocht aan wijdde. Daarom was zij in 

al haar eenvoud een voortreffelijke vrouw en een 

hoogstaande moeder. Geloof en wijsheid klonk uit 

haar mond, en liefde blonk in haar daden,Ieder van 

haar kinderen en kleinkinderen had een bijzondere 

plaats in haar genegenheid, haar zorgen en haar 

gebed. Want bidden kon ze, o zo vroom! De kerk 

was haar vreugde en haar kracht. 

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik heb U im- 

mer zo lief gehad. Gij hebt mij omringd met Uw zor- 
gen in mijn ziekte. Blijft mij nu helpen met Uw 

gebed, en van uit den hemel zal ik op U waken, 
Leeft in vrede met God en met elkander, opdat ik U 

allen wederzie in den hemel. 

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil. 

DE FAMILIE BEDANKT VOOR DE 

CHRISTELIJKE DEELNEMING, 

  

Drukk. J. Verheyen L. Celis, begr, Boechout 

  
 


