
Met droefheid hebben wij afscheid genomen van 

Marcel Rijnders 

Landbouwer 

Weduwnaar van Hilda De Ridder 

Hij werd geboren te Boechout op 13 juli 1932 en 

overleed aldaar in het R.V.T Avondvrede op 31 januari 2009. 

Dit melden u: 

Kris en Julia Rijnders - Vervloet, Ilse en Marc, 

Leon en Gerda Claes - Rijnders, Danny, Bart, Caroline en Annelies, 

Koen en Vera Van der Aa - Rijnders, Dannick en Michaël, 

zijn kinderen en kleinkinderen, 

De schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de families 

Rijnders, De Ridder, Leysens en Wijnen. 

Met dank aan de directie en al het personeel van het R.V.T. Avondvrede 

te Boechout voor de goede zorgen. 

De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

heeft plaats op vrijdag 6 februari 2009, om 10 uur, 

in de parochiekerk van Sint-Bavo te Boechout. 

Samenkomst in de kerk. 

De teraardebestelling volgt op de begraafplaats van Boechout. 

Er is een gebedswake op donderdag 5 februari 2009 om 19 uur in voornoemde kerk. 

Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van de Begrafenissen Goossens & Celis 

te Boechout, Heuvelstraat 59 enkel na telefonische afspraak. (03/449.68.61) 

Rouwadres : 

2530 Boechout, Boshoek 172, 
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