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DANKBARE HERINNERING
aan het
jonge leven van

Dirk SCHAERLAECKEN
Mortsel 1967 - Vilvoorde 1977

Dag lieve jongen, spiegel en
evenbeeld van ons zelf, mooi-
ste droom en vrucht van onze
liefde. Wij geven u terug: het
doet zeer, hard zeer, wij bren-
gen het offer van uw leven,
omdat onderwerping ons ideaal
is, omdat we weten dat niets
verloren gaat, omdat Godsver-
trouwen Gods'gave zelve is. Gij
zijt nu dichter bij onze Lieve
Heer en daarom helemaal niet
weg van ons. Als we bidden
zullen we ons dicht bi] u weten
en zult gi] nog meer het licht
van onze ogen zijn... Dag lieve
Jongen...

Dag lief broertje, we hielden
zoveel van u; het was ons
geluk voor u te mogen Zzorgen

onder de ogen van onze ouders.
Dank u voor uw lach en wvoor
uw vriendschap ; hoe jong ge
ook waart, ge waart er op uit
om de anderen te verrassen met
uw lieve attenties; uw aan-
denken zal het licht zijn in de
nacht die we nu doormaken.

Dag, lieve Dirk, onze klein-
zoon en petekind, dubbel lief,
onze hoop en onze trots : samen
met de liefsten die zich over
u bogen, brengen ook wij het
offer van uw leven ; moge dit
offer aanvaard worden tot wel-
zijn van velen... Tot weerziens
lieve jongen...

Lieve papa en mama, lieve
zusjes, lieve bonpa en bonma-
ma's : dit is reeds een bood-
schap van Onze Lieve Heer :
dat ik u bedanken mag voor al
wat gij voor mij deedt; ik was
zo graag bij u en graag wou
Ik uw liefde belonen zoals u
het wenste : ik weet nu wat
sterven Is; ik weet nog meer
wat leven is: een moole weg
met hier en desar een kruis :
Jezus zag er veertien maar
daarna werd het Pasen ; Pasen
voor alle mensen...

Gij allen die mij hebt wel-
gedaan : leraars, medeleerlingen,
geburen en vrienden, dank u,
goede moed en tot weerziens
bij de Heer...

De familie dankt u
voor uw blijken van
medeleven.
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