Gegroet o Kruis, onze enige hoop

Heden ontsliep in de Heer hun beminde schoonzuster, tante, nicht en bloed-

verwante

Juffrouw Stefanie SERNEELS

Lid van de Vrienden van Lourdes en van verschillende Broederschappen,

geboren te Hallaar op 3 december 1874 en godvruchtig overleden te Boechout op
27 mei 1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselike Zegen
<In Articulo Mortis».

Dit melden U, kristelijk onderworpen aan Gods H. Wil, met de hoop op een zalig weerziea :

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van wijlen de Hr en Mw Jozef DE WINTER-
SERNEELS,

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van wijlen de Hr en Mw Jan Baptist KEMPENAERS-
SERNEELS,

De kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter van wijlen de Hr en Mw August SERNEELS-
DOCX.

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van wijlen de Hr en Mw Petrus SERNEELS-
VAN ZAND,

De Heer Weduwnaar Frans GEERTS-SERNEELS, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

haar schoonbroeder, neven en nichten,

De families SERNEELS, 'T SEYEN en verdere families.

Ued. wordt vriendelijk verzocht de Eucharistieviering met gelegenheid tot
communiceren bij te wonen op vrijdag 31 mei te 10 uur in de parochiale kerk van
St. Bavo te Boechout.

Vereniging aan het sterfhuis, Kapelleveldstraat 85, te 9,15 u.

De begrafenis geschiedt op het kerkhof aldaar.

De verdere diensten zullen later aangekondigd worden.

DAT HAAR ZIEL IN VREDE RUSTE

Boechout, 28 mei 1968.

Begrafenissen A. Van Dyck-Sernesls, Kloosterstraat 22, Emblem - Tel. 70 19 40




