1 Bid voor de ziel van zaliger
Eerwaarde Zuster Vincentia-Maria

in de wereld
Joanna SIEMONS

geboren te Ginneken ( Nederland) 24 oktober 1894
In "t klooster getreden van de Zusters

Aannonciaden te Boechout 27 oktober 1919
Ontvangt het H. Habiijt 14 april 1920
Spreekt haar H. Geloften uit 6 juni 1922
Ontslaapt zacht in de Heer te Boechout 9 augustus 1960
voorzien van de H. H. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen ,, In Articulo Mortis "

Wie van Kristus de roeping heeft ont-
vangen naar het klooster te gaan, zal trach-

ten gans het leven in dienst te staan van
God en de evenmens,

Zuster Vincentia is een voorbeeld ge-
weest omdat zij zowel voor God als voor
haar medezusters heel haar leven heeft ge-
geven.

In de stilte van het klooster heeft zij
voortdurend tot haar Meester gebeden ; te-
ruggetrokken voor de wereld, heeft ze in
stille dienstbaarheid geholpen in de dage-
lijkse zorgen van keuken en onderhoud.

Voor haar liefde tot God en tot haar
medezusters, zal ze de eeuwige beloning
ontvangen.

Drukk en Begr Beenen-Sladts, Boechout




