Denk aan mij terug

maar niet in de dagen
van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug
in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Het verlies was er al voor het einde
Het verdriet voordat het afscheid kwam
Dankbaar gedenken wij Toen die onzekere verwarring
Bezit van jouw gedachten nam
Hilda Sleegers Maar als we je bezochten elke keer
Dan was er steeds die glimlach weer
- We voelden mee, je stil verdriet
Weduwe van August Celis D S N TR LI Tl
Zij werd geboren te Boechout

op 20 april 1924 en overleed aldaar

in het R.V.T. Sint-Mathildis
op 30 augustus 2007, begeleid door De familie dankt u voor uw gebed
het Heilig Sacrament van de Zieken. en troostende blijken van medeleven.



