Gij zijt mijn God, U zal ik Loven,
verhogen Uwe majesteit.

Mijn God, niets gaat uw roem te boven,
U prijz’ ik tot in eeuwigheid,

Laat ijeder 's Heren goedheid Loven,
want goed is d° Oppermajesteit;

zijn goedheid gaat het al te boven,

zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Heden heeft God tot zich geroepen in zijn heerlijkheid

DE HEER

KLAAS SLUIJS

echtgenoot van Juliana Schuyten

geboren te Andijk op 24 september 1911 en overleden
te Boechout op 25 juli 1965
———

De plechtige rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 29 juli
's morgens om 11 uur in de Evangelische kerk van Boechout, onder leiding
van de Weleerwaarde Heer Ds. C. H. Appelo, Evangelisch Predikant te
's Gravenhage, waarna de teraarde bestelling zal plaats vinden op de
begraafplaats te Boechout.

Juliana SCHUYTEN., zijn echtgenote

Dora- en Sjoerd EIKELBOOM - SLUIJS en kinderen
Jan- en Gerda SLUIJS - STANDAERT en kind
Herman SLUIJS, en verloofde Mariejan

Marnix SLUIJS

Guido SLUIJS

Christa SLUIJS

Grace SLUIJS

Mevr. de wed. P. SLUIJS - KWANTES

en verdere familie SLUIJS en SCHUYTEN

geen bloemen, geen kransen.

Appelkanthof, 25 juli
Boechout Uitgave Vlaams Kerkblad




