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De lieftalligheid lag verspreid op hare 
lippen. Ps. 44. 

Aandenken van : 

Mevrouw Charles J. Vermylen 

— geboren — => 

Annie Smets 

Bouchout 23-XIl- 1917 

Antwerpen 2-X-1980 
  

U leeft in ons ontroerde hart. 
U was de “Sterke Vrouw” der Schrift. 

Gans uw leven was gave 
voor uw echtgenoot, voor uw zonen. 

Hun geluk was 
uw zorg, uw vreugde en uw trots. 

Minzaam en bescheiden 
was uw toewijding voor ieder, 

voor uw Werken. 
U leefde uw inwendige vroomheid als 

Dochter van Maria. 

Waak over ons 
opdat ook wij uw wegel volgen. 

in Geest van Stilte, 
Eenvoud en Ingetogenheid. 

De Heer neme haar onder Zijne Hoede.


