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Dankbare herinnering aan 

Jos Speelman 

Echtgenoot van Irène Proost 

Hij werd geboren te Duffel op 

22 augustus 1933 en ging thuis te 

Boechout na een moedig gedragen 

ziekte van ons heen op 11 augustus 2010, 

gesterkt door de Ziekenzalving. 

De familie dankt u oprecht 

voor uw gebed en blijken van medeleven. 

Liefnebben is koesteren 

zonder te bezitten. 

Liefhebben is contact hebben 

zonder vast te houden. 

Liefnebben is tijd en ruimte geven. 

Daarom zeggen we : 

Ga nu maar, 

goede man, geweldige vader, lieve opa, 

weg van de pijn, weg van het lijden, 

naar waar er altijd rust en vrede is.


