T

GEDENK IN UW VROME GEBEDEN

de Heer

Jozet THOMAS

geboren te Antwerpen op O jull 1902,
overleden te Boechout op 3 december 1974,
gesterkt door de Sakramenten der Zieken.

Ik ben de verrijzenis en het leven:
Wie in Mij gelooft, al sterft hij ook, zal
leven : en alwie leeft en in Mij gelooft

zal niet sterven in eeuwigheid.
{Uit het Evargelie volgens Joannes)

Neig Uw oor, O Heer, tot onze gebe-
den waardoor wij Uw barmhartigheid
ootmoedig smeken, opdat Gij de ziel
van uw dienaar, die Gij bevolen hebt
deze wereld te verlaten, in de plaats
van vrede en licht zoudt stellen en
deelgencot Uwer heiligen maken. Door

onze Heer Jezus Christus.
(Mis der overledenen)

Uw deelneming in het verlies was voor
ons een grote troost, en uw gebed een
kostbare hulp voor onze dierbare over-
ledene.

Onze beste dank.

Mevrouw Jozel THOMAS.STOOP,

Dhr. en Mevr. Jan THOMAS-VLEUGELS
en kinderen,

Dhr. en Mevr. Emiel VANHERCK-THOMAS
en kinderen

en Familie




