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Elke THYS

Deurne, 2 mel 1976.
Genk, 25 augustus 1989,

«She blossomed on earth
she blooms in heaven.»

Raoger en Vera Thys - Van Gils,
Bjorn
en hun familie

danken U van harte voor de troost
en steun bij hun groot verlies.
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Elke, lief kind,

Je leven was nog maar net begonnen.
Je was zo opgewek!, je straalde en zat
boordevol plannen. Maar plots viel het
licht uit en je kreeg geen kans meer.
Geen dag zal er voorbijgaan, zonder die
leuke herinneringen aan jou.

Waar |e ook bent, je blijft bij ons horen, bi|
vake, moeke en Bjorn.

Wij blijven aan je denken en je zachte
kusjes voelen, zoals toen bij dat onbe-
wuste afscheid.
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