Haar leven was één lang gebed
1- van liefde, van aandacht,
van begrijpen, van zwijgen,
van spreken met de taal van het hart,
Dankbare herinnering aan dag en nacht klaar voor de zwaksten.

Je was een lieve vrouw

N—— die hield van je man,
van je kinderen, je kleinkinderen
Caroline TRUYTS en je achterkleinkind,
van je vrienden,
echtgenote van van de bloemen en de planten,

van 't leven zelf.
Je laatste woorden "'dank U" tekenen
je gevende leven.

de Heer Rodolphe MYNCKE

geboren te Boechout, op 16 september 1910 Lieve echtgenote, mama, bommama,
en overleden te Wilrijk, in het Sint-Augustinus- we zullen je missen

zickenhuis, op 4 augustus 1986, voorzienm van en toch zal je verder leven,

het H. Sakrament der zieken. want ieder van ons draagt een stukje

van je groot hart met zich mee
en daarom zeggen ook wij "dank U, Mama !".
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