
Dankbare herinnering aan 

Mevrouw 

Jeanne VAN AELST 

Weduwe van de Heer 

Roger DE HERDT 

Geboren te Boechout op 

28 juli 1914 en zacht ingeslapen 

te Mortsel in Residentie Mayerhof 

op 29 augustus 2001, omringd door 

al haar kinderen en gesterkt 

door het H. Sacrament der Zieken. 

Kinderen en kleinkinderen danken u 

voor al uw troost. 

Liefste moeder, 

  

Ook al geloven we dat je maar tijdelijk 

onbereikbaar bent, toch treuren we 

samen om je heengaan. 

Je wil dat niet want je was maar geluk- 

kig als je wist dat we het allemaal goed 

maakten. Begrijpen doe je het echter 

wel, zoals je zoveel begrepen hebt in je 
leven, van vader en van ieder van ons, 

want allen hadden we ons eigen 

karakter. 

Je droeg ons naar volwassenheid bijna 

onopvallend, maar achteraf, nu we zelf 

kinderen en kleinkinderen hebben, 

beseffen we met welke taaie kracht en 
stille zelfopoffering je dat gedaan hebt. 

Onze liefde voor jou werd er intenser 

door omdat ze nu verweven is met een 

onnoemelijke bewondering voor wat je 

dag na dag deed. 

De tedere schade van je heengaan 

zullen we koesteren als een blijvend 

eerbetoon, moeiteloos aanwezig in onze 

innigste herinneringen, want “alles gaat 

voorbij, maar niets gaat over”. 

Dag mamie, tot overal en altijd.


