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Gedenken wij dankbaar 

Broeder Valentinus 

Albert Van Brandt 

van de Broeders van Sint-Gabriël 

geboren te Kessel op 7 september 1912, 

geloften voor het leven te Boechout in 1935, 

overleden te Herentals in het 

Sint-Elisabethziekenhuis op 16 mei 2002. 
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Frêle gezondheid, nauwkeurig dieet, onver- 
biddelijk streng gevolgd, dagelijkse lichame- 
lijke training, ijzeren wilskracht, niet te breken 
volharding, brachten Broeder Valentinus, af- 
geschreven door de dokter in 1929, tot op 
de drempel van de negentig. 

Meer dan veertig jaar heeft hij in ‘t gareel 
gelopen van het toenmalig internaat, met 
bewakingen en lessenopdracht. 

Kunstschilder, die de bestellingen van vrien- 
den en familie moeilijk kon honoreren. 

Zeer vroeg thuis in de elektronica, maar zijn 
voorkeur ging naar het paranormale, 
radiësthesie en het visionaire met de H. 
Hildegard als leermeesteres. 

Maar pal boven water stond zijn vertrouwen 
in de miraculeuze medaille: * O Maria, zon- 
der vlek ontvangen, bid voor ons die onze 
toevlucht tot U nemen”. 

De Broeders van Sint-Gabriël en de Familie 
danken om uw medeleven.


