
Moge hij leven in God ! 
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VAN ZALIGER 

DE HEER 
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echtgenoot van Mevrouw 

Elisabeth Juliana VERVLIET 

Geboren te Oelegem op 25 april 1882, en 
godvruchtig overleden te Vremde op 25 
september 1963, voorzien van de H.H. Sa- 
kramenten der stervenden en de Pauselijke 
zegen. „In Articulo Mortis” 

Lid van de Bond van het H. Hart 

De dood is doof en blind, het helpt niet, 
schoon te spreken; zo zegt men, maar de 
dood is Gods bevel getrouw. 

Hij wist wanneer, waar en hoe de bend 
zou breken, die Hij gebonden had, o zwaar 
beproefde vrouw. Hij weet al hetgeen Hij 
wil of doet of laat geschieden, te schikken 
dat er goed en weldaad uit verschijnt; 
geef Hem uw hart dan, en doe niet als de 
lieden, die klagend van de dood, God zelf 
er mee bedieden ! 

Hij die de Vader is van al wat leeft, hoe 
zou Hij verlaten die Hem dient met eer- 
bied, en betrouwt? Schep moed, o moeder, 
God is Vader, meest van al, en beter is 
het op Hem, dan op een rots gebouwd. 

Moeder, Ik ben de hemelse Vader gaan 
bedanken, voor de zestig jaar lang dat wij 
hier op aarde samen zijn geweest in ons 
gezin, en dat wij met onze kinderen en 
kleinkinderen hebben mogen vieren. Dat 
als een voorsmaak was van wat het in de 
hemel zal zijn maar dat eeuwig zal blijven 
duren. 

Mijn kinderen, troost moeder en vervang 
mij bij haar nu op deze aarde tot dat zij 
komt! 

Mijn Jezus barmhartigheid ! 
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