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Dankbare herinnering aan 

Neel VAN DIEVOORT 

Weduwnaar van 

Louisa VAN TICHELT 

Weduwnaar van 

Odile JANSSENS 

Hij werd geboren te Brecht op 

29 maart 1903 en overleed te 

Boechout in het R.V.T. St.-Mathildis 

op 5 oktober 1997, begeleid en gesterkt 

door het H. Sacrament der Zieken. 

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
danken U voor uw blijken van medeleven. 

Tevens een speciale dank aan de directie, de 

aalmoezenier en al het personeel van het 

R.V.T. St.-Mathildis voor hun liefdevolle 
zorgen. 

Meer dan 65 jaar geleden kwam je 
van het landelijke Brecht 
naar Boechout. 
Je trad er in dienst 
bij juffrouw Van Hese 
en daar werkte je jarenlang 
als chauffeur, hovenier en duivel-doet-al, 
in en om het kasteel Ropstock. 
Het was een oase van rust, 
tussen groen en velden en weiden. 
Je leefde daar verbonden met de natuur. 
In de loop van die lange jaren 
is er veel veranderd : 
velden en weiden werden verkaveld, 
familieleden, buren en vrienden om je heen 
vielen weg. 

maar jij bent gebleven, want je voelde je er goed. 
En zo ben je omzeggens ongemerkt van 
dat oord van rust 
overgegaan en opgenomen 
in het St.-Mathildis rustoord, 
dat eigenlijk reeds zovele jaren je thuis was. 
Maar stilaan ging je meer en meer verlangen 
naar een nog diepere rust. 
En je wist maar al te goed 
waar je die rust kon vinden, 
toen je de laatste dagen zei : 
“ Ik ga naar de hemel. * 
Die hemelse rust heb je nu bereikt. 
Je hebt ze verdiend, vader.


