
O Kruis, onze enige hoop ! 

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van zaliger 

Joannes Ludovicus VAN DIJCK 
echtgenoot van Maria Theresia VAN DIJCK 

geboren te Boechout, op 18 februari 1879, godvruchtig overleden te Boechout, 
op Il juni 1963, voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de H. 
Kerk en van de Pauselijke Zegen «InArticulo Mortis». 

Dit melden U met innige droefheid, deeh met christelijke onderwerping : 

Mevrouw Joannes VAN DIJCK, geboren Maria VAN DIJCK, zijn echtgenote, 
Mejuffer Julia VAN DIJCK, 
Mevrouw Weduwe Emiel OLIVIERS-VAN DIJCK, 
Heer en Mevrouw Emiel VAN DIJCK-SWITSERS, zijne kinderen, 
Mejuffer Maria OLIVIERS, 
Heer en Mevrouw Herman OLIVIERS-HYBRECHTS en dochter Cyglinde, 
Heer en Mevrouw Ludo VAN DIJCK-DISCART, 
Jongeheer Walter VAN DIJCK, zijne kleinkinderen, 
Heer Frans VAN DIJCK weduwnaar van Elisa DE RIDDER, kinderen en 

kleinkinderen, 
De kinderen en kleinkinderen van wijlen August DE RIDDER-VAN DIJCK, 
Heer en Mevrouw August VAN DE VELDE-VAN DIJCK, kinderen en klein- 

kinderen, 
Heer Jules SOMERS weduwnaar van Josephien VAN DIJCK, kinderen en 

kleinkinderen, 
Heer en Mevrouw Alfons VAN DIJCK-RAMDONCK, 
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Constant VAN DIJCK-BASTIAENS, 
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Louis VERBERT-VAN DIJCK, 
De kinderen en kleinkinderen van wijlen August VAN DEN BOSCH-VAN 

DIJCK, 
De Families VAN DIJCK, VAN DIJCK, ENGELEN en SOMERS. 

De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in de kerk van St Bavo te Boechout 
op vrijdag 14 juni 1963, te 10 h. 

Teraardebestelling in de familiegrond op de begraafplaats van Boechout. 
Vereniging ten sterfhuize Olieslagerijstraat 16, te 9 h. Gelegenheid tot communiceren 

Wees zijne ziel in uwe gebeden indachtig ! 
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