
  

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. 

je 
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Welaan dan, goede en getrouwe dienaar, tot 
inde kleinste punten zijt gij getrouw geweest, 
over grote dingen zal Ik u aanstellen: treed 
binnen in de vreugde van uw Heer. 

(Mt 25,23). 

Karel was een man uit één stuk: oprecht, 
vroom en eenvoudig. Hij was een man van plicht : 
behulpzaam en vol zelfopoffering. Harde en 
noeste arbeid was het wapen van zijn tedere 
gehechtheid aan vrouw en gezin. Wanneer hij 
zijn krachten voelde weggaan greep hij kramp- 
achtig de reikende hand van al wie hem dierbaar 
waren. Hij voelde dat zijn taak als vader van 
een talrijk gezin niet af kon zijn en deze be- 
kommernis pijnigde hem diep in het hart. Toch 
kwam er geen klacht over zijn lippen, en met 
heldhaftige en bovennatuurlijke moed streed hij 
tegen de onverbiddelijke dood. 

Dierbare echtgenote, groter hartpijn kon ik 
u-zeker niet aandoen dan deze vroegtijdige 
scheiding, waar we sämen nog zoveel hadden 

op te bouwen in ons-schoon gezin. Helaas moet 
ik het nu aan u alleen overlaten, maar gedenk 
toch dat een mens met geloof nooit alleen in 
de wereld staat. Schep moed en zoek uw hulp, 
uw sterkte en troost bij de Heer. Ik zal van 
uit de hemel over u-allen blijven waken en wij 
blijven verenigd door het gebed. Tot weerziens, 

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie- 
leden, u waart mijn vreugde en mijn trots. Zorgt 
ervoor dat moeder altijd fier mag blijven over 
u. Blijft mij gedenken in een hartelijk gebed. 

H. Hart van Jezus, uw rijk kome. 

Lieve Moeder Maria, wees mijn heil. 

H. Franciscus Xaverius, bid voor mij. 

t 

Voor de blijken van kristelijke deelne- 

ming betoond bij het overlijden van<hem 

die ons zo duurbaar was, danken U-van 

harte. 

De Familiën VAN DYCK, DE DECKER 

JANSSENS en OP DE BEECK. 
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