
    

In de schaduw van het Kruis, wil ik rusten en hopen. 

de 

Gedenk in uw gebed, H. Mis en Communie, de ziel van 

Zaliger Mevrouw 

Maria Ludovica VAN DYCK 
weduwe van Mijnheer 

Augustinus Franciscus DE RIDDER 

geboren te Boechout op 27 November 1881, en aldaar 

godvruchtig in de Heer ontslapen op 15 Maart 1953. 

Gesterkt door de Heilige Sacramenten der Stervenden 
en de Pauselijke Zegen. 

Met bewonderenswaardig geduld droeg ze de zorg voor 

velen, voor kinderen en kleinkinderen. 

Nooit viel haar iets te zwaar. Het viel haar alleen te 

zwaar… als zij die velen niet rondom zich zag, 

Geliefde kinderen en kleinkinderen, altijd was ik zo be- 

gaan voor U, mijn gedachten cirkelden altijd rondom U. 

Ik vertrek gerust, bid veel voor mij, ik waak van daarbo- 

ven over U allen, en bid opdat uw leven schoner weze 

dan ik het durfde dromen. 

Moeder gij leidde ons, en de weg aan uw hand was vei- 

lig. Als een dienende Koningin van vreugde en offer zijt 

gij door ons leven gegaan, terug naar God, nu blijft in ons 

nog de zoete troost van uw goedzijn. 

Hemelvader, Gij hebt ons een lieve moeder terug geno- 

men. Uw Wil geschiedde. 

Liefste Moeder tot weerziens, 

Duurbare familieleden en vrienden mag ik U nog een 

weesgegroet vragen. 

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID. 

GE 

DE FAMILIE DANKT ZEER 

HARTELIJK VOOR DE BLIJKEN 

VAN DEELNEMING EN GEBED. 

  
Druk. & begr. H. Beenen, Boechout. 

 


