Wanneer je verdrietig bent,
blik dan opnieuw in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.

K. Gibran

.1.

Dankbare herinnering aan

Stefanie VAN DYCK
weduwe van Florent GOOSSENS

geboren te Vremde op 1 september 1916
en rustig ingeslapen in het
O.L.Vrouw Middelaresziekenhuis te Deurne
op 3 april 1997,
gesterkt door de ziekenzalving.

De families VAN DYCK en GOOSSENS
danken U allen die moeder tijdens haar
leven, hun sympathie hebben betuigd.

Ook danken zij U, voor uw blijken
van medeleven bij haar heengaan.

Moeder,

We hebben afscheid genomen
van jouw hart
met ons hart.

We hebben onze handen
gevouwen om de jouwe
om ze te warmen
een laatste maal.

We hebben afscheid genomen
een laatste groet gebracht
onze gedachten zijn bij jou
die we lief hadden

en niet vergeten kunnen.

Ugo Verbeke
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