
De moeders gaan, maar sterven niet. 
Ze leven en ze geven. 

Zolang men moeders kind’ren ziet, 
zolang zal moeder leven. 

T 

Dankbaar aandenken aan 

Mevrouw 

Cecilia VAN HOOF 

Lid van de kristelijke bond van 
gepensioneerden Afd. Boechout 

weduwe van de Heer 

Karel VAN DEN EYNDE 

geboren te Lier op 3 april 1904 en thuis rustig 
ingeslapen op 1 juni 1997, 

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken. 

Kinderen, klein- , achterkleinkinderen 
en familie danken U voor uw gebed 
en uw blijken van medeleven. 

Zij was moeder 
in de dagen van onze jeugd 
in de tijden van voorspoed en zorgen 

in de gezegende jaren van haar ouderdom. 
Zij was en bleef onze moeder 
door haar eerlijkheid, 
door haar jarenlange arbeid 
door haar goedheid en eenvoud. 

Liefste Moeder, Liefste Moemoe 

Je laatste wens is in vervulling gegaan. 
Je hebt het aardse voor het hemelse verlaten. 
Nu kan je rusten. 
Je was bang, je geloof had je gesterkt. 
Wij allen zullen je missen, 
je lach, je interesse, je werklust, je vaardigheid … 
Liefste moeder, samen met vader in de hemel, 
weten uw kinderen en kleinkinderen 
dat ze op uw steun, die wij zo missen, 
mogen blijven rekenen. 
Wij zeggen duizendmaal dank U wel! 
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