Yy
Dankbare herinnering aan

Mevrouw
Constance VAN HOOF

Gewezen lid van KA.V, en van de K.B.G.
afd. St.-Jozef-Mortsel
Lid van Ziekenzorg afd. St.-Jozef-Mortsel

Weduwe van de Heer
Gustaaf HELSEN

Zij werd geboren te Boechout
op 16 april 1906 en is aldaar
zacht ingeslapen in het R.V.T.
St.-Mathildis op 6 mei 1997,
begeleid en gesterkt door het
H. Sacrament van de zieken.

Haar kinderen en kleinkinderen danken U
voor uw medeleven. Tevens danken zij
speciaal de direktie, de aalmoezenier, het
personeel en de medebewoners van het
R.V.T. St.-Mathildis voor de vriendschap
en hun liefdevolle zorgen.

Lieve Moeder en Bomma,
Afscheid nemen is het moeilijkste in het
leven. We zullen het nooit leren. Na een
lang en gelukkig leven ben je stilletjes van
ons weggegaan. Wat ons het meest zal
bijblijvenis je eenvoud, je opgewektheid,
je genegenheid voor anderen en vooral je
grote liefde voorons, je kinderenenklein-
kinderen. Steeds stonden je helpende han-
den voor ons klaar zonder dat we iets
hoefden te vragen. Het laatste jaar was
heel moeilijk voor jou. Na 56 jaar moest je
je vertrouwde huis verlaten en voor alles
werd je afhankelijk van anderen. Je had zo
graag nog alles zelf gedaan, maar vooral
verlangde je terug te keren naar de Boech-
outlei. Drie dagen voor je heengaan had je
nog het geluk het huwelijk van je oudste
kleindochter te mogen meemaken. Die
dag heb je onbewust afscheid genomen
van je familie en je vele vrienden.
We zullen je missen moeder en zijn je
dankbaar voor alles wat je voor ons hebt
gedaan.

Je kinderen en kleinkinderen.

Heer, neem moeder nu op in uw eeuwige
vreugde. Dat ze samen met vader onzeg-
baar gelukkig mag zijn bij U.



