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Dit weze een vroom aandenken aan 

de heer 

Emiel Franciscus VAN HOOF 

Oud-strijder 1914-1918 

Vereerd met verscheidene eretekens 

weduwnaar van Paulina DENS 

geboren te Boechout, op 21 februari 1893 en 

godvruchtig overleden in de Sint-Jozefkliniek 

te Mortsel, op 6 juni 1976, voorzien van de 

genademiddelen van de H. Kerk. 

Zijn leven was hard. De beste jaren van zijn 

jeugd, 1914-1918, bracht hij door aan de IJzer. 

Dan heeft hij zich 35 jaren lang ingezet voor 

een zware taak die dag en nacht zijn krachten 

opeiste. En vroegtijdig verloor hij zijn duurbare 

vrouw die hem, God wat een teleurstelling, 

kinderloos achterliet. 

Nochtans was hij nooit verbitterd Hij was 

eerder levenslustig ingesteld omdat hij alles 

beleefde in een diep kristelijke overgave aan 

wat voor hem was weggelegd door de Albe- 

heerser. 

God, zegen mijn geliefde zuster die mij de 

laatste twintig jaar trouw heeft bijgestaan. Be- 

waar mijn andere zusters, bewaar mijn broer 

die mij zeker zal gedenken aan het altaar des 

Heren, bewaar mijn neven en richten onder 

de schaduw van Uw vleugels. 

Familie en vrienden, dank voor uw vriendschap. 

Tot weerziens bij de Vader. 

De Families VAN HOOF en DENS 

danken U voor de blijken van 

sympathie en medeleven.


