
„ Geleefd hebbende in de vrees des Heeren, 
is zij in vrede gestorven. Tob XIV, 4. 
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 
MEJUFVROUW 

MARIA NORBERTINA SERAPHINA 

VAN HOOF 
Lid van den Bond van het H‚ Hart 

geboren te Bouchout, den 6 Juni 1853 
en godvruchtig in den Heer ontslapen 

te Bouchout, den 17 Januari 1922. 

Voorziet van de H.H, Sacramenten. 

Zij was goed ; zoetaardig van harte, inge- 
togen, en van jongs af in alle deugden geoe- 
fend. Zij was verduldig in haar lijden ; gansch 
ondefworpen aan den heiligen wil van God, 
zag zij met een gerust gemoed den dood na- 
eren. 
Gelukkig wie leeft en sterft onder de be- 

scherming van Maria. H. Alph. 

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare 
moeder zijt. H. Anselmus. 

Zalig zijn zij die zuiver van harte zijn, want 
zij zullen God zien. Matth. V. 8. 

Dierbare Broeder en Zuster, ik bid u, stort 
geene tranen over mijn verlies, maar kom mij 
ter hulp door uwe gebeden. H. Aug. 

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige 
rust. (100 dag. afl.) 

Moeder van liefde, van droefheid en barm- 
hartigheid bid voor ons. (300 dag: afl.) 

REP. 

Oet. Verbruggen, aann. begraf. Bouchout 


