
  

Met dankbaarheid denken wij 
terug aan 

LOUIS VAN IMMERSEEL 

echtgenoot van mevrouw 

Anna Verhoeven 

Geboren te Vremde op 30 april 1928 
en onverwacht van ons heengegaan 

te Lier op 26 juni 1993. 

Uw deelneming was ons een grote steun, 
wij danken U oprecht voor 
uw blijken van medevoelen. 

Fog | 

Plotseling is het gebeurd, wij hadden nog zo 
graag met je gepraat en afscheid genomen, 
maar het is niet gebeurd. 
Het heeft niet mogen zijn. 
We zullen je nooit in ons binnenste vergeten dat 
je nu bij onze Lieve Heer, bij uw zus, broer, 
schoonbroer en schoonzus bent. 
Mijn beste vrouw, samen konden we het goed 
vinden bij elkaar, alhoewel we wisten hoe broos 
mijn gezondheid soms was, maar niets was 
voor U teveel, steeds gereed, bezorgd en veel 
toewijding hebt u aan mij besteed. 
Ik dank u oprecht voor uw samenwerking en 
liefde. 
Mijn beste kinderen, ik heb vele goede dagen 
met u beleefd, ik kon op uw steun rekenen. 
Mijn gemeende dank hiervoor. 
Mijn beste kleinkinderen, van jullie heb ik nog 
het meeste gehouden, jullie hielden me jong 
zijn, dat prille geluk dat jullie samen uitstraalden 
was voor mij als zonneschijn in mijn te korte 
leven. 
Mag ik vragen ons moeke te steunen en ze in 
mijn plaats eens stevig vast te pakken en op tijd 
een dikke zoen te geven. 
Dierbare familieleden, geburen en vrienden, gij 
waart mij zeer genegen. Ik reken op uw gebed 
als bewijs van uw vriendschap. 

Ik was zo gelukkig in uw midden. 
Wees goed voor moeder en hou van elkaar, dat 
is het mooiste in een mensenleven. 
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