
o Gij die den Heer vreest, hoopt op Hem en zijne 

barmhartigheid zal U vreugde aanhangen. Eccl. II 9 

+ 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

Corneel VAN NOOTEN 
geboren te Boechout, den 26 Mei 1849 en aldaar 

overleden den 9 Augustus 1932, 

voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden. 

Gelijk het leven is. zoo is ook de dood : die wel 

leeft, sterft goed. H. Aug. 

Hetgeen wij lijden gaat voorbij : hetgeen wij van 

U, o Heer, zullen ontvangen „zal geen einde hebben. 

H. Aug. 

De dood is eene rust, eene bevrijding van het zwee- 

ten en zwoegen op aarde. Ziet gij dan een uwer aan- 

verwanten van hier gaan wordt niet ontroerd maar 

maak u zelf gereed. H. Joan. Christ. 

Maria is ons leven in dit ballingschap : Zij wordt 

onze zoetheid in de uur des doods. door ze voor ons 

kalm en gelukkig te maken. 

Op U, O Heer, heb ik al mijn hoop gesteld ; laat 

niet toe dat deze verijdeld worde voor altijd : om uwe 

rechtvaardigheid verlos en help me: 

H. Hart van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl. 

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. 300 d. afl. 

Rs L.P. 
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